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(Cambridge, Mass., Harvard University, 1999); Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Ceorg Krotkofj (Winona Lake, Ind.: Fisenbrauns, 1997). Müellifin makaleleri ve kitap eleşti- 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of the American Oriental Society ve The Journal of Our'anic Studies'te neş- 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çalışmaktadır. Ayrıca Crescent University Foundation ve Michiana Institute of Islamic Studies'in danışma kurulu üyesi ve Center for the Study of İslam and Democracy'nin akademi üyesidir. 


Amer Al Roubaie: International Institute of Islamic Thought 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Amer Al Roubaie, şu sıralarda Kuala Lumpur'da (Malezya) Interdersleri vermektedir. Prof. Amer Al Roubaie, doktorasını McGill Üniversitesinde (Montreal/Kanada) yaptı. Asıl çalışma alanı, petrol kaynakları, çevre ve iş göçü çerçevesinde Orta Doğu'da ekonomik gelişmedir. Yakın zamanda Al Roubaie, Müslümanların küreselleşme çağında yüz yüze kaldığı önemli bazı sorunlara değindiği Globalization and the Müslim World adlı bir eser kaleme almıştır. Ayrıca konuyla ilgili başka birçok makale çalışması da bulunmaktadır. Şu andaki görevinden önce Prof. Al Roubaie hem Kanada'da hem de Amerika'da ekonomi dersleri vermekteydi. Bugünlerde küreselleşme ve Müslüman toplumlardaki etkisiyle ilgili bir başka eserin yazımıyla meşgul olmaktadır. 


Wolf D. Ahmed Aries: Yazar, Ahmed Aries 1938'de Almanya'da doğdu ve 1953 yılında da İslam'ı seçti. Psikoloji eğitimi aldı ve şu anda bir yetişkin eğitimi kolejinde müdürlük yapmaktadır. Sağlık eğitimi alanında araştırmalar yapmıştır ve basın yayın alanında çalışmıştır. 1972'den beri Almanya'da İslami faaliyetlere katılmaktadır ve hâlen Alman İslam Konseyi'nin de üyesi olup Moslemische Revue adlı dergiye de makaleler yazmaktadır. Aynı zamanda Paderbom Üniversitesinde İslami konularda ders vermektedir. 


Necati Aydın: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve doktora eğitimini Florida Devlet Üniversitesinde tamamladı. 1999 yılından beri Amerika'da bulunan Dr. 
Aydın, hâlen Florida TaxWatch adındaki bir araştırma kuruluşunda “uzman araştırmacı analist” olarak görev yapıyor ve Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak ders veriyor. Dr. Aydın evli ve üç çocuk babasıdır. 


Patrice C Brodeur: Kanada doğumlu olup Regious and Spiritual Life at Connecticut College'nin dekanıdır ve Religious Studies doçenti olarak altı senedir bu kurumda dersler vermektedir. Ayrıca 1999'dan beri Bölgesel Çoğulculuk Projesi adlı bir araştırmayı yönetmektedir. Asıl çalışma alanı, akademik din araştırmaları alanında günümüzdeki Arap Müslümanların başka dinleri algılama biçimleri çerçevesinde çağdaş İslam üzerinedir. Bu ilgi, din ve uygulamalı din arasındaki ilişki ve bunun yanı sıra küresel ve yerel din(ler) arasındaki ilişki gibi bir dizi mevzuyla şekillenmiştir. Bu iki alanı da, hem araştırmalarında hem de dinler arası diyalog ve barış için iş birliği 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amacıyla kullanmaktadır. Edite edilmiş kitaplardaki birçok makalesinin yanı sıra, The Journal of Ecumenical Studies ve The Müslim World gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. 1999'dan 2002'ye kadar The Müslim World kitap eleştiri editörlüğünü yürütmüştür. 11 Eylül 2001'den beri, birçok medya kuruluşu aracılığıyla yerel, ulusal ve uluslararası arenada halka açık tartışmalara makaleleriyle, konferanslarıyla ve röportajlarıyla aktif bir şekilde katılmaktadır. Profesör Brodeur, McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'de yüksek lisans, Harvard Üniversitesi Study of Religion'da ise doktora yapmıştır. 


Durmuş Hocaoğlu: 1948 Bayburt doğumlu. İTÜ'den Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu, 1982'de Marmara Üniversitesi Fizik Bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. 1997'de Fizik eğitimi alanında yardımcı doçent oldu. Halen aynı bölümde görev yapmakta olup çeşitli konularda makale ve tebliğleri yayımlanmıştır. 


Jemil Hee-Soo Lee: Profesör, Hanyag Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Haedang-dong, Seongdong-gu, Seoul, Korea. Kore'de İslam araştırmaları alanında önde gelen profesörlerden biri ve Hankuk'ta lisansını ve İstanbul Üniversitesinde yüksek lisansını (1988) bitirdi. Marmara Üniversitesinde 1988-1989 yılları arasında yardımcı doçent, Washington Üniversitesinde (2003) misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı ve 1983-2003 yılları arasında da birçok İslam ülkesinde alan çalışması yaptı. 


Oliver Leaman: Felsefe Profesörü, Kentucky Üniversitesi. Profesör Leaman, 1972 yılında Oxford Üniversitesi Felsefe, Siyaset ve Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümünde 1979 yılında doktora yaptı. 1976-1979 yılları arasında Sudan'da Hartum Üniversitesinde dersler verdi. 1990-1995 yılları arasında Lancaster Üniversitesinde İslam Araştırmaları Bölümünde İslam ve Yahudi düşüncesi konularında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Kentucky Üniversitesinde (ABD) Ağustos 2000'den beri Felsefe Profesörü olarak çalışmaktadır. Profesör Leaman birçok makale ve çalışma yayınlamıştır. 


lan S Markham: Hartford Seminary'nin dekanı ve teoloji ve etik profesörüdür. Plurality and Christian Ethics (Cambridge University Press 1994), Truth and The Re-ality of God (Edinburgh, 1999), A VVorld Religion Reader (Oxford Blackwell, 2000), son günlerde piyasaya çıkmış olan September 11: Historical, Social and Theological Perspectives (Oneworld 2002) adlı kitabında İbrahim Ebu Rabi ile birlikte ortak editörüdür. İngiltere'deki Cambridge ve Exeter Üniversitelerinden dereceleri bulunmaktadır. 


Thomas Michel: Thomas Michel, 1941 yılında St. Louis, Missouri, ABD'de doğdu. Mısır ve Lübnan'da Arapça ve İslam araştırmaları eğitimi aldıktan sonra, 14. yüzyıl âlimlerinden İbn Teymiye'nin görüşleriyle ilgili doktora tezini tamamladı ve İslam düşüncesi alanında Chicago Üniversitesinde 1978 yılında doktor unvanını aldı. 1978-1981 yılları arasında Yogyagarta'da (Endonezya) Sanata Dharma Üniversitesinde dersler verdi. 1981'de Vatikan Pontifical Council Masası'nın Dinler Arası Diyalog Bölümünde görevlendirildi ve 1988'de aynı departmanda İslam Bölümünün başına getirildi. 
1994-1996 yılları arasında Ecumaücal and Interreügious Affairs of the Federation of Astan Bishops’ Conjerences'm (FABC-ORELA), Bangkok/ Tahiland'da üst düzey sekreterliğini yaptı. Şuanda Jesuit Secretariatjor Interreügious Dialogue'un sekreterliğini (Roma, İtalya) ve Federation of Aslan Bishops’ Conjerences'm ekümenik sekreterliğini yürütmektedir. 
ABD'de Northwestern ve Columbia Üniversitelerinde dersler vermiş olan Michel, Endonezya'da Sanata Dharma Üniversitesi ve Driyarkara Felsefe Enstitüsünde; Filipinler'de St. Paul's Majör Seminary, Dansalan College, Euntes Asian Center'da; Türkiye'de Dokuz Eylül, Selçuk ve Harran Üniversitelerinde; Roma'da Arapça / İslam Araştırmaları Bölümünde, Malezya'da St. Peter's College'de; Schköder/Arnavutluk'ta St. Pauls Seminary'de; İngiltere'de Birmingham Üniversitesinde dersler verdi. 2000 yılında İngiltere'de Oxford Üniversitesinde Müslüman-Hristiyan ilişkileri konusunda konferanslar verdi. Michel, Georgetown Üniversitesine (ABD) bağlı “Center for Muslim-Christian Understanding”'in Akademik Konsey üyesidir. Kaildi Kütüphanesinin uluslararası yayın kurulundadır (Kudüs) ve Islam and Christian-Muslim Relations adlı derginin editörlerindendir (Birmingham, UK). Michel, International Movement for a Just World (Kuala Lumpur/Malezya), Center for World Ihanfesgiving (Dallas/Texas) ve Centre for Civilizatlonal Dlalogue (Kuala Lumpur/Malezya) gibi kuruluşların uluslararası danışma kurullarında yer almaktadır. 


Mahan Hussain Mirza: Mahan Mirza, Hartford Seminary'de yüksek lisans yaptı. He ne kadar makine mühendisliği geçmişine 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sahip ve Siemens firmasında tasarım mühendisi olarak çalışsa da, Müslüman-Hristiyan ilişkileri çerçevesinde İslam araştırmaları alanında çalışmaktadır. Entelektüel perspektiften İslami uyanışı, gelenek ve modernizm arasındaki gerginlikleri de hatırda tutarak Pakistan'da iki sene incelemiştir. Yale Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmeyi düşünmektedir. 


İbrahim Özdemir: 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da aynı bölümde doktorasını tamamladı. Şu anda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler vermektedir. Neşredilmiş makalelerinin yanı sıra eserleri de bulunmaktadır: Postmodern Düşünceler (İstanbul: Kaynak, 2002), Yalnız Gezegen (İstanbul: Kaynak, 2001), Çevre Sorunları ve İslam, DIB Yay Ankara, 1995 (Münir Yükselmiş'le beraber), Şubat 1998, The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature (Ankara: Çevre Bakanlığı Yayınları, 1997), Çevre ve Din (Ankara: Çevre Bakanlığı Yayınları). 


Fred A. Reed: Fred Reed 1994 yılında, Persian Posttard: Iran Ajter Khomeini adlı eserini kaleme aldı ve bu eser, Talonbooks tarafından 
1994 yılında Vancouver'da (Kanada) neşredildi. 1996'da Balkanlar'ın güneyine yaptığı izlenimsel tetkiki, Salonica Terminus, Kosova'da 1999 yılında patlak verecek olan savaşı doğru bir şekilde tahmin etmişti. Üçüncü kitabı Anatolia Junction (1999), Türkiye'deki İslami hareket üzerine derinlemesine bir inceleme olup, modern İslam düşüncesinin en önemli temsilcilerinden olan Bediüzzaman Said Nursi ve mesleki hayatı üzerine odaklanmıştır. Bu kitabın Türkçe tercümesi de 2002'nin sonunda neşredilmiştir. Massoumeh Ebtekar, 1979 yılındaki Amerikan elçilik binasının Tahran'da işgalini konu alan ve birinci elden görgü şahidine dayanarak hazırladığı Taheover in Tehran (Talonbooks) adlı eserini Fred Reed'le birlikte kaleme almıştır. Beşinci eseri, Shattered Images (Suriye, 2003), Suriye'de yerleşmiş olan Iconoclast hareketin yükselişi ve çöküşüyle ilgilidir. Fred Reed, Kanada edebiyat çevirmenleri arasında yüksek bir mevkiye sahiptir. 1991 yılında Thierry Hentsch'in L'Orient Imaginaire (Orta Doğu'yu Düşünmek) adlı eseri -bu eser Türkçe'ye de çevrilmiştir- ödül almıştır. 2001'de David Homel ile birlikte çevirdiği Martin Desjardin'in Le Cercle de Clara adlı eseriyle tekrar aynı ödülü kazanmıştır. Yazar, Nikos Kazantzakis, Kostas Mourselas, Giorgos lannou ve Pavlos Matesis gibi Yunan yazarlardan İngilizce'ye çeviriler yapmıştır. Kanada'da en önemli İran uzmanlarından biri kabul edilmektedir ve 1984'ten beri bu ülkeyi 25 defa ziyaret etmiş, Kanada'nın en büyük Fransızca gazetesi olan La Presse adına ekseriyetle İranlılar, Balkanlar, Türkler ve Orta Doğu ile ilgili röportajlar yapmıştır. Şu sıralarda, Jean-Daniel Lafond tarafından hazırlanan Salam Iran adlı belgesel için baş araştırmacı olarak çalışmaktadır. 


Şükran Vahide: İngiltere'de doğan Şükran Vahide, 1980 yılında Durham Üniversitesinde Şark Etütleri Okulundan mezun oldu. 
1981 yılında Risale-i Nur'un İngilizce tercümelerini okuduktan 
sonra Müslüman oldu. Risale-i Nur'un büyük bir kısmını İngilizce'ye tercüme eden Vahide, yazma ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 


John Obert Voli: Voli, 1958 yılında Darmouth Üniversitesinden mezun oldu ve 1960'ta aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. Hâlen Georgetown Üniversitesinde (Washington D.C.) ders vermektedir ve Müslüman-Hristiyan Uzlaşması Merkezinde İslam tarihi profesörü olarak çalışmaktadır. 
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Sükran Vahide 
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ÖNSÖZ 


AYET İSLAM HAKKINDA BİLGİ edinmek isterseniz, o zaman size bu dini anlatmaya istekli bir Müslüman bulun. Bu durum bir seviyede son derece aşikârdır. Temel bir araştırma prensibi: Son derece bilgili insanlardan bilgi edinin. Dinî bir gelenek söz konusu olduğunda, bu çok bilgili insan, söz konusu geleneğin içinde yaşayan kişidir. 
Arapça'yı bilmeyen yahut Osmanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olmayan birtakım Müslümanlar olduğunu varsaysak bile, dini anlama konusunda -bu din nasıl yaşanır- bir Müslüman her zaman bir gayrimüslimden (velev ki gayri- müslim, bir bilim adamı da olsa) daha iyi bir durumdadır ve bir Müslüman bilim adamı muhtemelen hepsinden en iyisidir. Böyle bir bilim adamında, ilimle amelin mükemmel bir bileşimini bulabilirsiniz. 
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Akademik camia bu temel dersi çok zor bir şekilde öğrendi. Şimdi artık kimi Oryantalistlerin bizlere çarpıtılmış bir İslam imajı sunduklarını biliyoruz. Artık en temel düzeyde de olsa, Katoliklerin Protestan inançlarının tarifini vb. hususları nasıl çarpıttıklarını da biliyoruz. Örnek olarak Revd. lan Paisley (Kuzey İrlanda'da önde gelen sendikacı politikacılardan biri), Roma Katolik Kilisesi'ni anlamak için en uygun kişi değildir; Piskopos John Shelby Spong (Episcopal Kilise'deki en liberal piskopos), Evanjelik Baptistlerin inançlannı ve dünya görüşlerini açıklayacak en iyi kişi değildir. Her iki vakadaki problem (Paisley'in Katolikler, Spong'un Baptistler hakkındaki düşünceleri) şudur: 


Kökleşmiş muhalefet, çarpıtmaları kaçınılmaz hâle getirmektedir. En azından muhalif kanadın itici bulacagı bazı unsurlara vurgu yapılacaktır; fakat buna ilaveten muhtemeldir ki ortaya konulacak olan yorum, farklılıklara vurgu yapacaktır. Genellikle muhalifler bir doktrini veya düşünceyi öyle bir şekilde yorumlarlar ki, o doktri- nin taraftarları o noktayı hiç fark etmemişlerdir... 


Doğal olarak, insan farklı bir gelenek konusunda bilgilendirilmişse, o gelenekle ilgili yorum yapmaya da ehliyet kazanmaktadır. Ancak bu yorum, insanın o gelenegin takipçilerinin anlayacağı ve takdir edeceği bir şekilde geleneği anlaması hâlinde geçerli olabilir. 


Bizim bir pozisyonun temsilcilerinden pozisyonlarını açıklamaları için duymayı beklediğimiz temel prensip, tam akademinin karşısında tesis edilmiştir. Tek bir alan/ bölge hariç neredeyse evrensel olarak görülen şudur: 


Günümüzde Amerika'da İslam uzmanları, yani akademi çevrelerindeki çoğunluk muhaliflerden oluşmaktadır. 
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Bunun en bariz örneği, Daniel Pipes'ın çalışmasıdır. 
Pipes'ın İslam hakkındaki kitapları en çok satanlar listesine girmiştir. Militant Islam Reaches America adlı eseri, konumuza tipik bir örnek teşkil etmektedir. Bu eser, İslam'ı çarpıtan, yanlış takdim eden ve bu yüzden de konuyla ilgili hatalı bir analiz sunan iğneleyici bir çalışma- 


dır... 


Çarpıtma ve yalan yanlış sunma gayretleriyle başladığı eserinde Pipes, Müslümanların İslam'ın “hâkim dünya dini” olmaya olan ümit, güven ve mücadelelerin- den yakınmaktadır.' Amerika'yı İslamlaştırmaya duyulan İslami özlemi ürkütücü kelimelerle tasvir etmektedir. Şunları yazıyor kitabında: 


“Bu rüyayı gerçekleştirmeye yönelik olarak Müslümanların sayısını artırmak için üç yol var: Göç, nesilce çoğalma, ihtida... Bir ülkeye göçmenlerle hâkim olmanın ters tepkiye sebep olacağını görerek ve nesil yoluyla çoğalmanın da uzun zaman alacağım düşünerek, İslamcılar çabalarının en büyük kısmını ihtida üzerine yoğunlaştırdılar. Aslında Amerikalıları İslam dinine getirmenin Amerika'da Müslüman hayatı için merkezi bir hakikat olduğunu düşünüyorlar... Birçok Müslüman günlük hayatında “İslam elçisi” olmaktan kaynaklanan bir sorumluluk duygusunu kabul ediyor ve İslam'a yeni takipçiler kazanmanın önemi konusunda her zaman dikkatli hareket ediyor.” 


İhtida (görme) isteği doğal bir insani istektir/tutku- dur. Pek tabii ki, Müslümanlar da daha fazla mühtedi görmek isteyeceklerdir; Roma Katolikleri için de, Evanjelikler için de durum böyledir. Bu istek/eğilim, İslam ve Hristiyanlığın tabiatlarının bir parçasıdır; her ikisi de dünyaya yönelik evrensel bir misyonu paylaşmakta- 
1 Daniel Pipes, Militant Islam Reaches America (New York and Lon- 


don, W. W. Norton and Co 2002), s. 14. 
2 age,s.118. 
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dırlar. Çok sayıda siyasi gelenek, dünyayı kendi dünya görüşlerine döndürmek için çabalar durur: İsrailli dostlar -Daniel Pipes gibi- dünyanın siyonizmi desteklemesi için çabalamaktadır. Amerika'da yeni-muhafazakârlar, kapitalizm ve özgürlüğe, kendi politik bağlılıklarını ilerletmeye çalışmaktadırlar. Müslümanların da aynı duygu ve eğilimlere sahip olması ne şaşılacak, ne de korkulacak bir durumdur; sadece doğası gereği kaçınılmazdır. 


Pipes sadece vurgulamalarını çarpıtmakla kalmayıp İslam'ın hikâyesinin diğer yarısını da görmezden gelmektedir. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık'tan farklı olarak, Hristiyanlar ve Yahudilere saygıyı bir zorunluluk olarak bünyesinde barındırır (Kur'an 2:62). Kur'an sarih bir şekilde her ne kadar Allah (c.c.) tek bir dindar toplum yaratmaya muktedir olsa da, bunu yapma mıştır, (Kur'an 42:8) demektedir. Dolayısıyla dinlerin çeşitliliği Allah tarafından murat edilmiştir. 


Böylesi çarpıtmaların ürettiği hatalı tahliller, yazar modernitenin ikilemine ve meydan okumasına belli başlı üç İslami tepkiyi birbiriyle eşit saydığında ortaya çıkmaktadır. Pipes şunları yazmaktadır: 


“Müslümanlar üç temel tepki geliştirdiler: Laiklik, reformizm ve köktencilik... Laiklik, Müslümanların sadece Batı'yı taklit ederek ilerleyebileceğine inanmaktadır. İslam değerli ve saygı duyulması gereken bir miras olsa da, onun kamusal boyutları bir tarafa bırakılmalı ve böylelikle özel alanla sınırlı bir inanç hâline gelmelidir. Bulanık bir orta yer sunan reformizm ise oldukça popülerdir. Reformcular, İslâmi metinleri Batılı bakış açısıyla yeniden okudular... Her ne kadar entelektüel olarak iflas etmiş olsa da, politik açıdan bu okuma çok faydalıdır ve reformizmin neden bu kadar yaygın olduğunu da açıklamaktadır. Müslümanların bu modern travmaya verdikleri üçüncü tepki ise, İslamcılık yahut militan İslam olarak bilinen 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köktenciliktir.”? 


Pipes, sekülarist birisi olduğunu açıkça söylemektedir, “ılımlı İslam”ın ilk tepkiyi tercihe dayandığına inanmaktadır. Dinin toplumla hiçbir ilgisinin olmaması gerekmektedir; o kesinlikle özel alanla sınırla ndırılmalı- dır... Pipes, dinin özel alana hapsedilmesinin, “seküler bilinmezciler/agnostikler tarafından kamusal alanın antidemokratik olarak gasp edilmesidir” diye Hristiyanların dile getirdiği şikâyeti bütünüyle görmezden gelmektedir. 
Richard John Neuhaus'un mükemmel bir tarzda ifade ettiği gibi, eğer kamu alanı çıplak/değerden bağımsız bir alan ise, o hâlde vatandaşların muhtemelen büyük bir ekseriyetinin dini duyarlılıkları da göz ardı ediliyor demektir.* Kendilerine birtakım haklar verilmiş olan azınlıklar korunmaya ihtiyaç duyarlar; fakat bir kültürde yer alan bir çoğunluk, kamu alanında belli bir tarzı ve dünya görüşünü isterse, bu durumda bu totaliter bir arzu ve istek olmaktan zorunlu olarak çıkar. Pipes son derece hoşgörüsüz bir kişiliğe sahiptir -her kim Kur'an'ın hikmetini kamu alanında insanlara takdim etmek istiyorsa, o totaliter yönetim yanlısıdır.- Pipes'ın şu yazdığı son derece saçmadır: 

“İslam'ı hayatın her alanını kuşatan bir siyasi sistemin te- 


meli olarak kabul edersek, İslamcılar totaliter yönetim yanlısıdırlar.” 


Pipes'a göre yegâne iyi Müslüman, seküler/laik Müslüman'dır. Onun kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'tür; Pipes'a kalırsa gerçekten saldırgan laiklik uygula masıyla Türkiye bir modeldir. Pipes, kendi geleneğine sıkı sı- 


3 age,s.6-7. 

4 Richard John Neuhaus, The Naked Puhlic Square (Grand Rapids, Eerdmans, 1984). 

5 Daniel Pipes, Militant Islam Reaches America, s. 39. 
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kıya bağlı herhangi bir Müslüman'dan derin bir kuşku duymaktadır. Eğer Pipes'ın dünya görüşünün bizlere de sirayet etmesine izin verirsek, bu durumda belki de binlerce insanın hayatına mal olacak, İslam ve Batı arasında uzun/ümitsiz bir savaşın ortasında kendimizi buluruz... 


Bu kitap, Pipes'ın dünya görüşünü tashih etmek için tasarlandı... Bu çalışma, Pipes ile iki açıdan uzlaşmakta- dır: Birincisi, Türkiye kendi zengin tarihi mirası içinde şiddetten uzak, Batı'yla, Hristiyan ve Musevilerle yapıcı ilişkileri olan bir İslâmi geçmişe sahiptir. Bu yüzden Pipes, Türkiye'nin bir model sunabileceğini söylerken haklıdır; ancak bu model laikliğe saldırgan bir taraftarlık üzerine kurulu değildir. İkincisi, “militan İslam” tanımlamasında bir sorun bulunmaktadır. Ancak bu “militan İslam” kavramıyla kimleri özdeşleştireceğimiz konusunda dikkatli olmaya ihtiyacımız vardır. Diğer taraftan bu sorunun çözümü, bütün Müslümanların laik olmasını istemek değildir ve olamaz. 


Bu makale koleksiyonu, Osmanlı Devleti'nin Kürtlerinağırlıklı olarak yaşadığı Doğu bölgesinde doğmuş olan Osmanlı/İslâm düşünürü Bediüzzaman Said Nursi'nin (1876-1960) düşünce dünyasına bir giriş niteliğindedir. 
Kitaptaki konular, “etik” ve “küreselleşme” etrafında gruplandırılmıştır. Bu iki konuyu uygun bir şekilde ele almak için, müspet hareket/şiddet karşıtı (non-violence) ve modernite konularıyla ilgili de makaleler yer alacaktır. Her bölüm Said Nursi'nin düşüncelerini inceleyecek ve belirli bir avantaj noktasından bir konuyu keşfetmeye çalışacaktır. 


Said Nursi birçok sebepten dolayı son derece önemli bir Müslüman mütefekkirdir. Birincisi, o ana gövdeyi 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temsil eden muhafazakâr bir Müslüman'dır. Gayrimüslimleri ayartan husus, bir sohbet ortağı olarak liberal/ seküler bir Müslüman bulmaktır. Fakat Müslümanların büyük bir çoğunluğu ne sekülerdir, ne de liberal... Müslümanların neredeyse tamamı, Kur'an'ın yanılmaz olduğuna inanırlar; Kutsal metin yorumuna inandıkları ölçüde bir Batı geleneği olan “metin tenkidi”nden yana değildirler. Said Nursi, ana görüşü benimsemiş bir Müslüman'dır: Kur'an'ın yanılmaz bir Allah kelamı olduğuna inanır. Muhammed, Allah'ın son elçisidir. Bu temel taahhütlerden dolayıdır ki, Nursi'nin öğretisi diğer geleneksel İslâmi düşüncelerle bağlantılıdır. 


Bu, Nursi'nin neden önemli bir isim olduğunu gösteren ikinci sebebi göstermektedir: Bu sebep, onun Batiyla yapıcı bir şekilde kurduğu irtibattır. Bu irtibata Hristiyanlık ve Musevilik ile diyaloga olumlu bakışı eşlik etmektedir ve bu düşüncesi ana İslâmi düşünceye bağlılığından kaynaklanmaktadır. Nursi, «Sadece liberal/se- küler dindarlar çeşitliliğe toleranslıdır” diye ifade edilen çok yaygın bir kanaate son derece yerinde bir meydan okumadır. 


Üçüncü sebep, Nursi gittikçe gelişen bir İslâmi anlayışı temsil etmektedir. M. Hakan Yavuz, «Nur hareketine gönül vermiş insanların sayısı beş-altı milyon arasındadır” demektedir.* Haftada iki kez bu müminlerden birçoğu “dersane” olarak bilinen yerlerde bir araya gelmektedirler.?” Hâlihazırda böyle on binlerce mekân bulunmaktadır. Bütün bu insanlar, Said Nursi'nin şaheseri olan Risale-i Nur'u okuyup tefekkür etmek için toplan- 


6 M. Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University Press 2003), s. 11. 
7 age,s.11. 
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maktadırlar. Nursi'nin ana temasının Müslüman'ın ferdi hayatında İslam'ın daha derin bir şekilde anlaşılmasına olan ihtiyaç olduğu göz önüne alınırsa, bu son derece güçlü bir İslâmi ihya hareketidir. 


Dördüncü sebep, Nursi'nin şiddet karşıtlığına olan güçlü bağlılığıdır. Tanınmış Cizvit teolog Thomas Michel, Nursi'nin eserlerinin bu yönünü güzel bir şekilde özetlemektedir: 


“Said Nursi'nin gayriinsani ve sonuçta faydasız bir çaba olarak savaşa muhalefeti, kendi zamanında son derece tartışmalı bir düşünceydi. Zira herhangi bir millette bütün vatandaşların, hükümetleri tarafından karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş herhangi bir savaşı desteklemeleri beklenir. Savaşa muhalif olanlar da hıyanetle suçlanır... Eleştirenler, İngiltere ve İtalya'nın saldırılarının İslâmi hamiyeti ihya ettiğini iddia ediyorlar ve milletin ahlâki bakımdan güçlendiğini ileri sürüyorlardı. Sulh için dua etmeyi ve uzlaşma için müzakereyi öneren Said Nursi'yi, dolaylı olarak işgalcilerin amaçlarını desteklemekle suçluyorlardı. Bunlara verdiği cevapta Said Nursi, kendisinin de bu saldırganların hücumlarından kurtulmayı istediğini, ancak bunu saldırganların kullandığı aynı metodu kullanarak istemediğini söyledi. Bir başka ifadeyle, kuvvete kuvvetle karşı koymayı reddetti. Din, insanlara gerçeği ve doğruluğu aramayı öğretir, yoksa bu maksatları güç kullanarak elde etmeyi değil...” 


Bütün geleneksel Müslümanları «Batı'yı yok etmeye kararlı potansiyel İslami militanlar» olarak sunan Pipes'ın yanı sıra, bizlerin bu alternatif akımı tanımamız son derece önemlidir. 


Bu bir dizi seçkin makale yoluyla, okuyucu Said Nursinin olağanüstü dünyasına bir keşfe çıkacaktır. Bizler İslam'ı son derece seçkin bir Müslüman'dan öğrenmek- 


8 Thomas Michel, S.J., Reflections on Said Nursi's Views on Muslim- 
Christian Understanding (Istanbul: Söz Basım Yayın 2003), s. 42-3. 
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MEVLANA VE KONFÜÇYÜS- HAYATIN ANLAMI 


Dostum! 
Mevlâna ve Konfüçyüs Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 


“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 
Hayati Anlamı 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları tarafından sevilmek şartıyla da zengin olmak iyidir. Konfüçyüs 


BRAHIM ÖZDEMİR 


Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok olmakla tehdit edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. 
Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir umut olabilir mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu erişilebilir ve ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, sosyal sorunlar için sunulan çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/mevlana-ve-konfucyus-hayatin-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ÇEVRE, İNSAN VE SORUMLULUKLARIMIZ — Felsefi ve Ahlaki Bir İnceleme 


Tabiat, Allah'ın yaratıcı kelimesinin sürekli 


ÇEVRE İNSAN VE olarak açık bir şekilde ifade ettiği oluşa ait , 


özellik vasıtasıyla sembolik varlığı andıran çok SORUMLU LUKLARIMIZ yönlü ve farklı formlar içinde kendisini sunar. 
-folseh ve ihloki Bir İnceleme- Prof. Dr. S. M. Nakib al-Attas, İslam Metafiziğine Giriş 


“Doğal çevre krizi yerküre için göğü feda ederek yerküreyi de yok olma tehlikesi içine atan insanların ruhlarındaki krizin dışa yansımasıdır.” 

Prof. Dr. S. Hüseyin Nasr, George Washington Üniversitesi 


“Yeşil, tüm Müslümanlar için en kutsal renk. 
Allah'ın en bereketli ve en mükemmel planı olan doğaya atfedilen değerle birleşerek İslam dünyasında benzeri görülmemiş bir çevre hareketine zemin oluşturuyor.” 

Prof. Dr. Frederick Denny, Colorado 


a Üniversitesi siji © 
“Tüketim model ve davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. İnsanlık kendini tanrılaştırmayı reddetmelidir. İnsan tabiata sahip olan bir tanrı değildir insan tabiatın bir parçasıdır.” 
M. Gorbaçov, SSCB Eski Başkanı 


İBRAHİM ÖZDEMİR 


“İnsanoğlunu maddi hırsın ilham ettiği teknolojinin sonuçlarından korumak için bütün dinlerin ve felsefelerin taraftarları arasında dünya çapında bir işbirliğine ihtiyacımız olduğunu sanıyorum.” Arnold Toynbee, Tarihçi-Düşünür. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/cevre-insan-ve-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İSLAM ÇEVRE AHLAKINDA MİZAN KAVRAMI 


İSLÂM ÇEVRE 
AHLÂKINDA 
'MİZAN” 
KAVRAMI 


EDİTÖR: İBRAHİM ÖZDEMİR 


— Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak 


İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklar hayatımızı etkilemeye ve şekillendirmeye devam ediyor. BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC) çalışan bilim insanları, ittifakla iklim değişikliğine insan faaliyetlerinin ve yaşam biçiminin etki ettiğini söylüyorlar. Her yedi yılda bir yayınladıkları bilimsel raporlarla hükümetleri ve insanları uyarıyorlar. 


Bir grup "Müslüman Çevreci" olarak biz de bu süreçte sorumluluğumuzu üstlendik. İlk önce 
2015 yılında, "Paris İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı" öncesinde İstanbul'da iki günlük bir sempozyum düzenledik. Müslüman çevreciler yanında, diğer din ve inançlarda çevrecileri de davet ettik. 


"İslâm iklim Değişikliği 

Deklarasyonu”nu Oo hazırladık ve dünyaya duyurduk. Daha sonra "al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”ni hazırladık. 


Bu kitap 23 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesinde yapılan İslâm Düşüncesinde 


"Mizan" Kavramı Çalıştayı'na sunulan tebliğlerden oluşuyor. Yazarlar, kendilerine yöneltilen sorular ve yapılan katkılar ışığında tebliğlerini yeniden gözden geçirdiler ve son hâlini verdiler. 
Bu mütevazı çalışmanın bu niteliğiyle İslâm Düşüncesinde "Mizan" kavramıyla ilgili bir öncü çalışma olmasını; bunu yenilerinin takip etmesini umut ediyoruz. Allah'ın belirli bir mizan, denge, ahenk ve uyumla yarattığı; mizanın korunması ve sürdürülmesinin sorumluluğunu insana verdiğini 


asla unutmamalıyız. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/islam-cevre-ahlakinda-mizan- 


kavrami/650654.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3W96zdemir 


AŞKTA VE YARATICILIKTA YENİDEN DOĞUŞ- Mevlânâ Celâleddin Rümi'nin Kişilik 


Çözümlemesi 


AŞKTA VE 
YARATICILIKTA 
YENİDEN DOĞUŞ 


A. REZA ARASTEH 


Sipariş:https: 


İnsan sevgisi merkezinde bir yaşam süren 
Mevlânâ, hoşgörünün ve tevazuunun temsilcisidir. Şair ve mutasavvıflığı yanında insan doğası konusunda da derin bir anlayışa sahiptir. 


Aşkın gücüne ve mahiyetine ulaşmaya çalışan 
Mevlânâ, gerçek aşkın, ruhun en içteki kısmı harekete geçirildiğinde anlam kazandığının farkına vardı. 


Âlemin kopyası olan insanın sadece duyulardan meydana gelmediğini, ruh beden bütünlüğüyle düşünüldüğünde içinde cevherler barındırdığını keşfetti. 


Psikanaliz ve insan doğasıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapan A. Reza Arasteh bu eserde, insan benliğinin evrensel bir bütünlüğe ulaşarak huzura ereceği düşüncesinden hareketle 
Mevlânâ'nın hayatını ele almıştır. 


dogus/423978.html&filter name-WXC4XBObrahim*WC3X96zdemir 


KÜRESELLEŞME VE AHLAK- Bediüzzaman'ın Gözüyle 


VE AHLÂK 


YAN MARKHAM & IBRAHIM ÖZDEMİR 


Amerikan değerlerinin tüm dünyaya empoze edilmesi anlamında olumsuz bir küreselleşmenin yerkürede hâkim hale getirildiği bir gerçektir. Bu hâkim küreselleşme söylemi, İslam’ı ve 


Müslümanları radikal, siyasi, şiddet yanlısı gibi kalıplar içerisine hapsetmeye ve olumsuz değer yargıları içeren etiketlerle nitelemeye meyillidir. 


Seçkin bir makaleler derlemesi niteliğinde olan elinizdeki kitap ise, son dönem İslam mütefekkirlerinden Said Nursi'nin, yukarıda çizilen çerçeveden çok farklı ve zengin düşünce dünyasında bir keşfe çıkmaktadır. 


Nursi'nin mesajının evrensel karakteri sebebiyle okuyucu kitapta, İslam alimleri ile Hıristiyan ve Yahudi bilim adamlarını, İslam'ın tabiatı ve Said Nursi'nin tefekkürü üzerinde söyleşirken bulacaktır. 


Kitaptaki konular, “etik” ve “küreselleşme” etrafında gruplandırılmıştır. Bu iki konuyu uygun bir şekilde ele almak için müspet / şiddet karşıtı 


hareket ve modernite konularıyla ilgili de makaleler yer almaktadır. Her bölüm Said Nursi'nin düşüncelerini belirli bir bakış açısından hareketle ele almaktadır. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/bediuzzamanin-gozuyle-kuresellesme-ve- 


ahlak/607242.html&filter name-XC4XB0Obrahim*-WC3X96zdemir 


MATERYALİST BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÖTESİNDE — Genişletilmiş bir Bilime Doğru 


Bugün dünyaya bilim ve onun büyük ölçüde incelenmemiş felsefi varsayımları hâkimdir. 


Bu varsayımlar insanların özgür iradeden 

$ yoksun ve amaçsız bir evrende yaşayan iy Materyalist karmaşık biyolojik makineler olduğu 

Bir Dünya Görüşünün şeklindeki mekanik ve materyalist bir 


“Ötesinde dünya görüşü ile ilişkilidir. 
8 Genişlerilmiy Bir Bilime Doğru 


vg 


Galileo Komisyonu Raporu, konuyu kamuoyunun gündemine taşımaya ve bilimin kapsamını, artık madde ve fiziksel gerçekliğe ilişkin modası geçmiş bir görüşle sınırlandırılmaması için genişletmenin yollarını bulmaya çalışmaktadır. Ayrıca dikkate değer insan tecrübelerinin, özellikle de bilincin, beynin ötesine geçebileceğini gösteren kanıtlarının keşfedilebilir ve makul olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 


“Bütün bu indirgemeci program- bu akılsız materyalizm, tüm soruların cevabı 

olarak 'madde' denilen bir şeye olan bu inanç- gerçekten bilim değildir. O sadece 

bir imge, bir mit, bir vizyon, muazzam bir inanç hareketidir ve her zaman 

da öyle olmuştur. 

Karl Popper'ın dediği gibi, bu, fiziksel araştırma yöntemlerine sınırsız bir güvene 

dayanan “vaat edilen materyalizm'dir ve gelecek açıklamalarının bir teklifidir. 

Mümkün olan tüm sorulara cevap verebilecek şekilde yeniden tasarlanan 

'madde'ye olan genel bir inançtır. 

Bu inanç, eldeki iş için herhangi bir uygunluktan çok, bilimin geçmiş ihtişamından 

beslendi. Gerçekte olan ise, tüm sorular fiziksel sorular değildir veya fiziksel 

cevaplara yararlı bir şekilde sığdırılamaz.” Prof. Mary Midgley (1919-2018) https://www.kitapyurdu.com/kitap/materyalist-bir-dunya-gorusunun- 


otesinde/650655.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3X96zdemir 


Yabancı Dillerdeki Kitapları 


THE ETHICAL DIMENSION OF HUMAN ATTITUDE TOWARDS NATURE: A Muslim Perspective. 


İnsanın doğaya karşı tutumunun ahlaki boyutu, geçmişte olduğu gibi günümüzün de en tartışmalı sorunlarından biri. 


İbrahim Özdemir, çevre sorunlarının ahlaki ve metafizik boyutlarının farkında olarak, insandoğa ilişkisinin sonuçlarını ve sadece doğayı değil, insanın kendi varlığını ve geleceğini de nasıl tehdit ettiğini ortaya koyuyor. 


İbrahim Özdemir sadece şu sorulara cevaplar aramıyor: 


"Doğa insan tarafından nasıl algılanıyor ve nasıl ele alınıyor?"; 


"İnsanlığın doğayla nasıl bir ilişkisi var?"; 


"İnsanın yeryüzündeki geleceği ve gelecek nesillerin geleceği ne olacak?" sorularına cevap aramakla kalmıyor, aynı zamanda insan-doğa ilişkisi meselesini İslami bir perspektiften incelemeye çalışıyor. 


rl perspective/111611. html&filter name=%C4%BObrahim+%C3%96zdemir 


RUMI AND CONFUCIUS ON MEANING OF LIFE 


Dostum! 
Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 
“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 


Rumi and Confucius 


on Meaning of Life 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları tarafından göle OEUIA sevilmek şartıyla da zengin olmak iyidir. Konfüçyüs 

Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok olmakla tehdit edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir umut olabilir mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu erişilebilir ve ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, sosyal sorunlar için sunulan çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 


https://Wwww.amazon.com/Rumi-Confucius-Meaning-Ibrahim-Ozdemir- 


ebook/dp/B08PO5W5KL/ref-sr 1 1?keywordszrumitand*confuciustozdemir&gid-16902631 20&sr-8-1 


